
Dag 5: ZONDAG 30 OKTOBER 2023 

 Op het program staat het volgende: 

Kinkakuji – Gouden Paviljoen 

 

Het is moeilijk de totale pracht ervan te fotograveren. Ik 

heb het 2 maal in de herfst bezocht te midden van 

prachtige herstkleuren. Het is een van de mooiste zichten 

in de wereld. In zijn boek “Het Gouden Paviljoen” van 

Yukio Mishima steekt zijn personnage het in brand omdat 

de mooiheid zo ondraagbaar was dat hij het vernielde. In 

feite is het eens uitgebrand en herboud in zijn huidige 

vorm.  

Ryoanji – Zen Rotstuin 

 

 

Het mysterie van deze tuin is dat men van gelijk welk 

standpunt ook, altijd een rots neit kan zien. Zo berekend 

is het. Het rustig in stilte beschouwen zou je in “ zen” 

modus brengen. Iedere keer dat ik er geweest ben was 

het altijd muisstil. 

Arashiyama - Bamboebos 

 

 

Een van de meest gefotografeerde en geschetste 

plaatsen, een kunstwerk met de natuur. Ik ben er nog niet 

geweest en kijk ernaar uit.Wanneer er wind is botsen de 

stammen tegen elkaar en maken als het ware muziek. De 

de scheuten in de lente groeien in enkele weken tientale 

meters hoog en echt.  i 

Trein: Yamato Koizumi (trein) → Kioto Station 

Per taxi: 

-Kioto Station (taxi)→ Kinkaku-ji (Gouden Tempel): ¥4,260 

-Kinkaku-ji (Gouden Tempel) → Ryoanji: ¥1,000  

-Ryoanji Zen Rotstuin → Arashiyama: ¥2,250 

 

https://herfstreisjapan.club/PDFs/Kinkaku-bezoeken.pdf
https://herfstreisjapan.club/PDFs/Ryoanji%20nederlands%20final.pdf
https://herfstreisjapan.club/PDFs/Arashiyama%20en%20Sagano.pdf


 

Indien geen taxi beschikbaar, met publiek vervoer. 

1. Kioto Station → Kinkaku-ji: normaal taxi voorhanden 

 

2. Kinkaku-ji → Ryoanji: met bus 9min, te voet 21min 

  

 

 

3. Ryoanji → Arashiyama Bamboebos 

  

 

 

 



 

4. Arashiyama Bamboebos → JR Kioto Station 

 

 

 


